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 29 november 2020 
~ Eerste zondag van de Advent ~ 

 

kerkdienst in de tijd van het corona-virus 
 

 

 

Aan de dienst werken mee 
Voorganger:  ds. Hanneke Diermanse  
Organist/ pianist:  Ingeborg van Dokkum  
Zanggroepje o.l.v. Ingeborg van Dokkum 
Ouderling van dienst:  Margreet Vierhouten 
Diaken:   Tonny Oplaat 
Lector:    José Vijver 
Beeld/ geluid   Tonny in ’t Hof 
Koster:    Joke Bronsvoord 
Beamist:   Frits Mandersloot  

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 

OM TE BEGINNEN 

 
Orgelspel vanaf 9.55 uur  
Nun komm der heiden Heiland (BWV 659) 
(lied 433 Kom tot ons de wereld wacht) 
J.S. Bach (1685-1750) 
 
Welkom en bemoediging – door de ouderling van dienst  
 

o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEEFT 

o: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

 
Zanggroep lied 433: 1, 2, 4 en 5 
 
1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2 Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
4 Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5 Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 



  

Groet - door de voorganger  
 v: De vrede van de Heer is met u! 
 A: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
 
Aansteken 1e Adventskaars + gedichtje kind en lied 458 (piano/ 
beamer) 

Advent is kijken naar wat komt 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is.  

 
RONDOM HET WOORD 

 
Inleiding op de zondag/lezing + bloemschikking 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 25 - door de lector 
 
Zanggroepje lied 464: 1, 2 en 7 
1 Een engel spreekt een priester aan. 
Wil hij het goede nieuws verstaan? 
Omdat hij niet geloven kan 
wordt hij een sprakeloze man. 
 
2 Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier, 
verrast ons met een blij bericht, 
en zet de aarde in het licht! 
 



  

7 Het eerste woord dat uit de mond 
van priester Zacharias komt, 
zet iedereen tot zingen aan 
hoe God met mensen is begaan. 
 
Korte overweging 
 
Muziek/beamer: ‘Als ik met stomheid ben geslagen’ – Paul van Vliet 
Als ik met stomheid ben geslagen 
Door het nieuws van iedere dag 
En niet meer huil of lach 
Maar verbijsterd en geschrokken 
Met mijn schouders opgetrokken 
Op een bruikbaar antwoord wacht 
 
Als ik met stomheid ben geslagen 
Van geluk of van verdriet 
En ik vind de woorden niet 
Om dat in tekst te vangen 
En mijn zinnen blijven hangen 
In de leegte van de nacht 
Als ik met stomheid ben geslagen 
Door onze wereld, onze tijd 
En ik ben de richting kwijt 
En ik zou iets willen schrijven 
Dat van waarde is en zal blijven 
Een verhaal, een grap, een lied 
 
En als mijn taal blijft steken 
In een halfzacht begin 
In een opgebroken zin 
En ik voel hoe het zou moeten 
Maar ik blijf onmachtig wroeten 
En ik vind de woorden niet 
 
Vertel het verhaal dan maar zonder mijn woorden 
Speel het geluk en speel het verdriet 



  

Met vrolijke noten en warme akkoorden 
Vertel het verhaal in jouw tekstloze lied 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Diaconale mededelingen door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA Kinderen in de Knel, Oekraïne  

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen 
slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig 
personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde 
het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet 
zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. 
Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie 
kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 
onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het 
zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng 
licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte. 
 

 
  



  

 
Gebeden waarbij steeds acclamatie neuriën lied 458: 
‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart’ 

 
MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Tafellied: ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’  
(Oosterhuis/ Oomen) (Van: cd / Laat mij maar zingen – III, 24) 
 
Gij die de stomgeslagen mond verstaat  
van alle stervelingen die wij zijn,  
wij roepen U de naam toe van een mens,  
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde. 
  
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden  
wij uw bestaan de zin van ons bestaan.  
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.  
 
Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.  
Zie alle stervelingen van de wereld.  
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U - hebt Gij hen nog gezien?  
 
Waarom genadeloos vernietigd worden,  
de armsten van de wereld uw geliefden;  
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,  
 



  

geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid –  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:  
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.  
 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten,  
Gij die het licht in ons geschapen hebt,  
dat niet de duisternis ons overmeestert,  
 
dat niet het laatste woord is aan de dood –  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven  
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,  
 
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden –  
wij roepen U de naam toe van uw mens,  
Israël, deze aarde, uw geliefde. 
 
Tekens van Brood en Wijn 
 
Samen bidden we ‘Onze Vader’ 
 
Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk  
Muziek: Nun komm der heiden Heiland 
(uit ‘Lüneburger Orgeltabulaturen’) 
Anoniem (ontstaan rond 1650) 
 

GEZEGEND VERDER 

 
Zanggroepje lied 440: 1 en 2 
1 Ga, stillen in den lande, 
uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 



  

laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
2 Vat moed, bedroefde harten, 
de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
Nun komm der heiden Heiland (BWV 661) 
J.S. Bach (1685-1750) 
 
Fijn dat u/ je erbij was!  
 

---------------- 
 

MEDEDELINGEN 
 
De bloemengroet gaat naar  
Mw. Deijk, Paalmansweg 1 
Dhr. Bronzewijker, Vegerinkskamp 38a 
 
Het College van Kerkrentmeester heeft de begroting voor 2021 
opgesteld. Deze begroting staat met korte toelichting in het Baoken 
van november 2020 vermeld. De begroting ligt tot 1 december a.s. 
ter inzage bij onze penningmeester Marian Jansen-Grootentraast, 
tel. 0570-551675 of per mail: 
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl 
Het College van Kerkrentmeesters 
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